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Orde van dienst, Hervormde Gemeente Herwijnen 

Woensdag 31 december 2025, 19:30 uur  |  Oudejaarsdag  

Voorganger: Ds. W.F. Jochemsen 

 

Orgelspel | Peter van de Minkelis 
 
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Aanvangslied: Lied 355: 1 en 3  (Weerklank) 

 
 

3 Snel dan, jaren, snel maar henen 
   met je blijdschap en verdriet. 
   Wat ik win of moet bewenen, 
   God, mijn God, verandert niet! 
   Met het hoofd omhoog geheven, 
   voortgeleid steeds aan zijn hand, 
   reis ik door dit aardse leven 
   naar mijn eeuwig vaderland. 
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Stil gebed 
 
Votum en groet  
 
Zingen: Psalm 42: 2 en 5  (OB) 
2 'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 
   Tot mijn spijze, dag en nacht; 
   Daar mij spotters durven vragen: 
   "Waar is God, dien gij verwacht?" 
   Mijn benauwde ziel versmelt, 
   Als zij zich voor ogen stelt, 
   Hoe ik onder stem en snaren, 
   Feest hield met Gods blijde scharen. 
  
5 Maar de HEER zal uitkomst geven, 
   Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt; 
   'k Zal in dit vertrouwen leven, 
   En dat melden in mijn lied; 
   'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht 
   Zingen, daar ik Hem verwacht; 
   En mijn hart, wat mij moog' treffen, 
   Tot den God mijns levens heffen. 
 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Lied 506: 1  (Weerklank) 

 
 
Gebed  
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Schriftlezing: Psalm 56 
1.  Een gouden kleinood van David, voor de koorleider, op ‘Duif op verre eiken’; toen 

de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gath. 
 

2.  Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken; 
 de hele dag onderdrukt mij de bestrijder. 
3.  Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken, 
 want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste! 
 

4.  Op de dag dat ik vrees, 
 vertrouw ík op U. 
5.  In God prijs ik Zijn woord, 
 op God vertrouw ik, ik vrees niet; 
 wat zou een schepsel mij kunnen doen? 
 

6.  De hele dag verdraaien zij mijn woorden; 
 al hun gedachten zijn tegen mij ten kwade. 
7.  Zij scholen samen, zij verbergen zich; 
 zij letten op mijn voetstappen, 

omdat zij loeren op mijn leven.56:7 loeren op mijn leven - Letterlijk: uitzien naar 
mijn ziel. 

8.  Zouden zij bij zoveel onrecht vrijuit gaan? 
 Stort de volken neer in toorn, o God! 
 

9.  Ú hebt mijn omzwervingen geteld; 
 doe mijn tranen in Uw kruik. 
 Staan zij niet in Uw register? 
10.  Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen, 
 op de dag dat ik roep. 
 Dit weet ik: dat God met mij is. 
 

11.  In God prijs ik het woord, 
 in de HEERE prijs ik het woord. 
12.  Ik vertrouw op God, ik vrees niet; 
 wat zou de mens mij kunnen doen? 
 

13.  O God, op mij rusten geloften, aan U gedaan; 
 ik zal ze aan U met dankzegging nakomen. 
14.  Want U hebt mijn ziel gered van de dood 
 – hebt U niet mijn voeten voor struikelen behoed? – 
 zodat ik voor Gods aangezicht zal wandelen 
 in het licht van de levenden. 
 
Zingen: Psalm 6: 7 en 9  (OB) 
7 Mijn oog is rood gekre - ten, 
   Van tranen uitgebeten, 
   Verouderd en doorknaagd; 
   Daar ik, in mijn ellenden, 
   Door al mijns vijands benden, 
   Verdrukt word en gejaagd. 
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9 De HEER' wild' op mijn ker - men, 
   Zich over mij ontfermen; 
   Hij heeft mijn stem verhoord, 
   De HEER zal, op mijn smeken, 
   Geen hulp mij doen ontbreken; 
   Hij houdt getrouw Zijn woord. 
 
Verkondiging: “over vertrouwen en een traan”  |  n.a.v. Psalm 56 : 9 
Ú hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw 
register? 
 
Zingen: Psalm 56: 3 en 4  (Weerklank) 

 
 
4 Het is de HEER, wiens woord ik lovend lees, 
   de God die altijd mij zijn trouw bewees, 
   zijn woord vertrouw ik zonder angst en vrees, 
   hoe kan een mens mij schaden? 
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   O God, ik zal met lof U overladen: 
   wat ik beloofd heb zal ik vastberaden 
   nu dankbaar na gaan komen door mijn daden. 
   U bent zo goed geweest! 
 
Dankgebed en voorbede  
 
Collecte 
 
Slotzang: Lied 443: 2, 3 en 5  (Weerklank) 

 
 
3 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
   Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
   dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
   U blijft bij mij, Jezus, laat mij niet gaan. 
 
5 O Naam aller namen, aan U alle eer. 
   Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
   Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
   Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
Zegen 
 
Uitgangscollecte 
 
Orgelspel 


